Nieuwsbrief februari 2024

Het nieuwe jaar is al bijna weer twee maanden oud. Hoogste tijd voor een nieuwsbrief
en een verslag van de reis die in januari 2024 is gemaakt.

Reisverslag Januari 2024

De veiligheid in Ethiopié is nog steeds niet helemaal stabiel in sommige gebieden. De
berichtgeving hierover verschilt per regio.

Bij aankomst in Addis staat Getu alweer klaar om Geta te ontvangen. Natuurlijk zijn er
veel spullen en kleding meegekomen die door Getu uitgereikt zullen worden aan
degenen die het het hardst nodig hebben. De vele gedoneerde voetbalshirts zullen bij de
(school)teams terechtkomen. (voor foto’s zie de website www.stichtingdessi.org)

Vooraf is er een lijst gemaakt met aanvragen door de scholen. Zo moeten er 5 leslokalen
worden opgeknapt in Borora. Met een aannemer is een inventarisatie gemaakt van wat
er nodig is. Eerst moeten de vloeren aangepakt worden door het oude cement er uit te
halen waarna er nieuw cement gestort kan worden. De scheuren in de muren worden
hersteld en alles krijgt weer een frisse laag verf. Een van de lokalen wordt voorzien van
tafeltjes en stoeltjes voor de peuters/kleuters. Onder leiding van de aannemer en Getu
helpt de lokale bevolking met de herstelwerkzaamheden. Zij ontvangen hiervoor een
lunch en voldoende drinken.

Intussen heeft Geta contact met de KvK van Ethiopié om de stichting ook in Ethiopié een
officiéle status te geven waardoor het bijvoorbeeld weer makkelijker wordt om boeken
naar Ethiopié te vervoeren. Dat betekent veel papierwerk, vertalingen en stempels. Ook
in Nederland moeten de documenten gelegaliseerd worden bij Buitenlandse Zaken en
de rechtbank in Den Haag. Veel werk maar uiteindelijk zullen we hier profijt van hebben.

Tussendoor is er ook nog tijd om het Timkat festival te bezoeken.’

" https://typicalethiopian.com/timkat-festival-how-it-is-celebrated/


http://www.stichtingdessi.org/

Of het nu traditioneel of spiritueel is, Ethiopische festivals zijn wereldwijd de populairste
festivals. Een van de heiligste festivals van Ethiopié wordt het “Timkat Festival”
genoemd, wat vertaald wordt naar de doop. Het is een groots spiritueel feest in Ethiopié,
speciaal voor degenen die de orthodoxe religie, het christendom, aanhangen. Deze
feestdag wordt gevierd in elk orthodox huishouden in het land maar ook over de hele
wereld. Het wordt massaal gevierd op de tiende Tir in de Ethiopische kalender, die ook
elk jaar de 19e januari of de 20e van het schrikkeljaar (Gregoriaanse kalender) is.

De wisselruimte (of verschoningsruimte) voor de meisjes staat ook hoog op de
wensenlijst van de scholen. Meisjes die gaan menstrueren blijven gedurende hun
periode vaak thuis waardoor zij achterop raken met de lessen.

Wat hebben zij nodig: schoon water, hygiénemiddelen en een aparte ruimte waar zij
zich veilig voelen. Samen met de vrouwelijke docenten en een aantal meisjes is
besproken hoe zij een ruimte kunnen claimen en inrichten. Deels maken zij zelf het
uitwasbare maandverband maar deels zal dit ook aangeschaft moeten worden. Om
tevens de emancipatie te bevorderen en te zorgen dat ze niet afhankelijk zijn van
mannen in deze, stimuleren we de meisjes/vrouwen om een vereniging op te richten.
Zij kunnen dan een bankrekening openen waarop wij de donaties kunnen
overmaken. Getu hoeft hier dan niet tussen te zitten. De vrouwen bepalen zelf wat
goed voor hen is en wat zij nodig hebben. Elke drie maanden sturen zij een
verantwoording van het geld dat zij ontvangen. Zij hebben een startbudget
ontvangen van 20.000 birr (325 euro)

Van de bomen die in 2023 zijn aangeplant zijn er helaas een aantal door de enorme
droogte dood gegaan maar een groot deel heeft het wel overleefd! Dus ook in 2024
zullen we doorgaan met het planten van bomen. Zodra deze actie wordt gestart laten
we u dat weer weten.

Met betrekking tot het voedselproject moeten er nog stappen worden gezet als in het
aanleggen van groentetuintjes.

Sommige scholen in andere regio’s hebben een broodbakmachine aangeschaft
zodat zij zelf brood kunnen bakken en alle kinderen voorzien zijn van ontbijt en lunch.



Ook voor de scholen in Hidi en omgeving is de planning om een dergelijke machine
aan te schaffen. Ook hier komen we op terug.

Er is nog een hoop te doen. De tijd dat we daar zijn is altijd te kort. Voor de registratie
bij de KvK hebben we ook een landenvertegenwoordiger nodig en die hebben we
gevonden in Dula ( een hoog leraar in Addis Abeba Universiteit). Daarnaast krijgen
we ook veel hulp van vrienden en trouwe vrijwilligers als Adenew en Adane. Het was
weer een vruchtbaar verblijf, veel nieuwe contacten gelegd ook met andere NGO'’s
waar we in de toekomst mee samen kunnen werken.

Boeken

Omdat we in Nederland nog steeds veel Engelstalige schoolboeken hebben staan
zijn we toch aan het kijken of we deze alsnog kunnen verschepen naar Ethiopié. Het
zijn boeken die geschonken zijn door de Internationale School van Amsterdam. Er
zijn verschillende mogelijkheden om de boeken te verzenden. Via een container of
via Ethiopian airlines. Hierover worden gesprekken gevoerd. Ook in Ethiopié zijn
contacten gelegd met bedrijven en organisaties die de boeken voor ons kunnen
ontvangen. Dit is een van de belangrijkste dingen die geregeld moet worden dat er
een organisatie is die een Tin nummer heeft en een importvergunning. Maar we
blijven goede hoop houden.

Dat betekent ook dat alle boeken goed verpakt moeten worden en dat er lijsten
opgesteld worden voor de invoer van de boeken. Op dit moment zijn onze vrijwilligers
Loes, Anneke en Marie-Jose hard aan het werk om dit te realiseren. Waarvoor onze
grote dank!

We houden u op de hoogte van de voortgang.
Tot slot

Draagt u Stichting Dessi Tuji een warm hart toe wordt dan ook vaste donateur voor
bijvoorbeeld € 5,00 ( of meer) per maand. U kunt zelf een automatische
overschrijving maken naar NLO9 INGB 0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji
0.V.V. projecten.

Natuurlijk is elke (eenmalige) bijdrage ook van harte welkom. Zo kunnen wij ons
mooie werk voort blijven zetten.

Dank ul



